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Oosteind 
 

 
 

Ter gelegenheid van 25 jaar 
Heemkundegroep Ulendonc 
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Beeldmateriaal  aangeboden door familie: 
Bossers-Caron-Claassen-van Dongen (2)-Donkers-Fijneman-Gabriëls-Haagh-Haarman-Huijben-
Jansen-Jespers (2)-Kanters-Leltz-Louwet-Maas-Rombouts-den Ronden-Sibon-Siemons-van Strien-
Timmermans-Vissers-de Wit-Buurtvereniging ’t Hoekske,  en alle andere personen die abusievelijk niet 
met naam zijn genoemd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geselecteerd en van tekst voorzien door Heemkundegroep 
Samenstelling en vormgeving Martha Leltz. 
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Voorwoord                               
    
     
 

25 JAAR OOSTEINDSE HEEMKUNDE 
 
Een zestal dames en heren heeft op 1 juli 1986 op verzoek van de Stuurgroep Oosteind 
de heemkundegroep opgericht. 
Op die eerste vergadering werd bekeken wat interessante onderwerpen waren die met de geschiedenis 
van ons dorp te maken hadden. 
 
Zo dacht men aan historische gebouwen - stambomen – oude gereedschappen – oude verbindingswegen 
– de suikerfabriek en de brouwerij.  Ook moest er worden begonnen met het inventariseren van wat er al 
bekend was en het leek de oprichters ook wel een goede zaak om een fotoarchief aan te leggen. 
Welnu , in de loop der jaren is wel gebleken dat het beschrijven van de Oosteindse geschiedenis geen 
kleinigheid is.  Ieder jaar is de werkgroep , die maar uit een klein aantal mensen bestaat , er in 
geslaagd een tentoonstelling over een specifiek onderwerp samen te stellen.  Bovendien is er ieder 
jaar bij die expositie een boekje over dat onderwerp uitgegeven. 
In de afgelopen 25 jaar is er zoveel materiaal verzameld dat onze archiefkasten in het Oostquartier al 
aardig vol beginnen te raken. 
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Omdat wij ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan iets bijzonders wilden doen, hebben we dit jaar een 
beroep gedaan op de inwoners van Oosteind om uit hun privébezit foto’s ter beschikking te stellen voor 
een uniek fotoboek over Oosteind. 
Dankzij de geweldige medewerking van talloze mensen hebben wij zoveel materiaal gekregen,  dat wij 
ook de tentoonstelling van dit jaar kunnen inrichten met nog nooit eerder getoond fotomateriaal. 
Wij -  de leden van de werkgroep Ulendonc -  wensen u aangename lees- en kijkuurtjes toe. 

 
 
Kees van Haaf 
Voorzitter 
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B 30 “Zijnde de voorpagina” .Foto gemaakt nabij kruising Hoogstraat/Heistraat/Ekelstraat. 
Koetsier Harrie Oomen met vader Bertus Oomen. De vrouw er voor is Maria Oomen. De foto moet zijn 
van voor 1919, want in 1919 is Maria Oomen ingetreden als non. 
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B 21  Oprichting Heemkundegroep 1986 
 

Staand  vlnr C.Leijten, W.Kruik, B.Sibon, L.Louwet, 
C.Gabriëls, V.van Gorp. 
 
Zittend vlnr J.Laurijsen-de Wit, J.Schoenmakers-
Oomen, A.Luijkx-Bastiaansen en J.Verkooijen 
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K 1  Feest van juffrouw Mertens. Op de foto de heer en mevrouw Minjon ( links ) en de heer en mevrouw 
De Bekker. 
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K  2  Griendsteeg 5 
Een van de oudste woningen van 
Oosteind.  
Het is een tijdlang de woning van de 
veldwachter geweest. 
 
Op de foto uit 1965 zitten Adri en 
Johan Jespers op de motor van 
buurman Emmen. 
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K 3 Kindsheidoptocht in 1939  Op de foto linksvoor Noud van den Brand, in het midden Antoon Jespers 
en rechtsvoor Vic van Gorp. 
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K 4 Op deze foto staat moeder Naan Oomen van den 
Hout. Zij leefde van 1800 tot 1900. 
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K 5 Op de vliegende Hollander zitten Piet 
Rombouts, geboren 15-03-1917 en Cornelia 
Rombouts , geboren 16-04-1920 
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K 6 Het professiefeest van Anna Jespers in Bergen op Zoom. Samen met haar familie viert ze het feit 
dat ze vanaf 1954 door het leven gaat als zuster Alberta.  
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K 7  Deze foto is genomen bij de boerderij aan de Provincialeweg. Op de foto staat links boven Jos van 
Gool. Naast opa Toon Bastiaansen staat Jan Bastiaansen. 
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K 8  Op deze foto zien we Marie de Jongh , Jo Claassen , Cor Jespers , ..Trommelen , Jo Bastiaansen , 
Nel Claassen , Mien Fijneman , .. In ’t Groen , …… en … Loonen 
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K 9 Een foto uit de eerste wereldoorlog 1914- 1918 , genomen aan de Provincialeweg.  Voor de soldaten 
die ingekwartierd waren  zitten v.l.n.r. de eerste vrouw  van Toon Bastiaansen , Jan Jespers en Sjo 
Timmermans-Jespers. 
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K 10  Sjo Timmermans –Jespers in haar mooie 
kleding voor de boerderij. Met als hoofddeksel 
een Brabantse poffer. 
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K11  Een foto van De Jonge Wacht uit de jaren 30. In het midden zit kapelaan Van Kuijk. Links van hem 
zitten Kees Michielsen, Jan Jespers, Kees v/d Brand en Rinus v/d Biggelaar. Aan de rechterkant zitten 
o.a. Harry Michielsen, Antoon Jespers, Anton Claassen en Dre van Lint. 
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K 12  In 1933-1934 voor de pastorie. Boven vlnr  Rika Michielsen , Dina Buiks-Michielsen , Cor 
Michielsen, Lien Michielsen-Ripzaad en Lies Michielsen-Jacobs  Onder vlnr Jo Michielsen , Nel 
Michielsen , Rie Michielsen en Toon Michielsen 
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K 13  25-jarig ambtsjubileum van Toon Michielsen als koster. 
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K 14   Deze foto is gemaakt ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina 
in 1923. Op de voorgrond met pet zit Kees Michielsen.  
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K 15 Deze foto van de vierde klas – waarin o.a. Sjan (Haarman)-Michielsen - in het begin van de jaren 
50 is gemaakt achter de jongensschool. De fotograaf was juffrouw Mertens. 
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K 16  Foto genomen voor de boerderij van Polder aan 
de Provincialeweg na de kermis in 1943/1944. Sjan 
Michielsen brengt een schaaltje bessen naar oma. 
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K 17 Op deze foto zie je de kindsheidsoptocht  die gehouden werd om de jongens die in Indië vochten 
een hart onder de riem te steken. 
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K 18  De gouden bruiloft van Toon Michielsen en Marie van Vught in 1954 
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K 20  Een unieke foto van een Shermantank voor het Oostquartier ( zie tekst: vroeger St. Jansschool) 
aan het eind van de oorlog. Rechts op de foto nog een tank.  
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K 21  De eerste auto van taxibedrijf Bossers in 1946. Links staan Joh. en Ad  Bossers . Op de treeplank 
zitten Jozef, Jan en Wil Bossers en daarnaast zit Toos Fijneman. 
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K 22  Op deze foto uit 1950 speelt een aantal kinderen Bossers op het erf naast de boerderij. 
In de deuropening achter de melkbussen staat Adriaan Bossers ( Oomke ). 
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K 23  In het begin van de zestiger jaren helpt mevrouw Bossers een klant aan brandstof voor de Solex. 
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K 24  Een winterse foto met de familie Bossers uit het begin van de jaren 50. 
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K 25  In 1939 trouwden Cees Bossers en Johanna Jansen 
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K 26  Een foto achter het huis van de familie Bossers. Riet is het meisje met de vlechten en Jozef zit bij 
zijn moeder op schoot. 
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K 27  Een foto uit 1949 genomen op Provincialeweg 93. Hier is de bruiloft van Marie Bossers en Jacobus 
Muskens te zien. 
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K 28 Jo Bossers met Wil en Riet Bossers  op de 
terugweg naar huis van de kermis.  
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K 29  Tijdens de eerste wereldoorlog zien we hier Cornelis Rombouts, de vader van Gerard Rombouts, 
rechts op de fiets. 
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K 30  Een indrukwekkend beeld van de rijvereniging Oosteind aan het begin van de jaren vijftig. 
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K 32  Hoogstraat 104. Dit was het oudste schoolhuis van Oosteind. Later werd het een leerlooierij en nu 
is  het de boerderij van de familie Timmermans.  Rechts de Vlaamse Schuur behorend bij het pand 
Hoogstraat 75 van Th.Moerenhout en een gedeelte van de boerderij Hoogstraat 73 van de familie 
Oomen   



37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 33  De voormalige looierij van Corn. Van de Heykant, Provincialeweg 76. Later “Pantoffelfabriek Troja” 
Dit is de westzijde. De foto is gemaakt in 1989 
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K 34  Trouwfoto uit 1921 van Martin Boonen met Net de Wit.   Op de achtergrond is nog vaag de looierij 
van H. de Wit te zien. 
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K 35  De wagen van de R.K. Lederbewerkers in de optocht in Oosteind bij het 25-jarig 
regeringsjubileum van koningin Wilhelmina  in 1923.  Rechts is nog gedeeltelijk de tramrails te zien. 
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K 36  Op deze foto van de kerk is goed te zien hoe de 
Provincialeweg er aan het begin van de vorige eeuw 
uitzag. 
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K 74  Luchtfoto omstreeks 1950 van kerk en pastorie. 
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K 70  Pastoor J. Van den Noort in Putnam (VS) -  geboren 24 december 1842 te Oosteind, overleden 19 
augustus 1927 te Gilze 
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K 75  Luchtfoto omstreeks 1950 van jongens- en meisjesschool en “schoolhuis” 
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B 11  Luchtfoto van de melkfabriek  
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K 48  Het voormalige pakhuis van de N.C.B.Oosteind. Het stond naast de melkfabriek en werd gebouwd 
in 1922. 



46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 12 Huis en smederij van fam Baijens. Later de Rabobank – thans La Bax. 
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B 10  De molen, gefotografeerd vanaf Rijsdijk. 
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B 19  Bakker Van de Brandt met z’n bakfiets
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K 37  In 1958 gebeurde het 
eggen door Harry Oomen op 
de manier die op deze foto is           
afgebeeld. 
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K 38  De kinderen van de familie Oomen aan de Hoogstraat 98 staan hier op een foto uit  1918. Let ook 
op de vitrages voor de ramen. 
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K 39  Deze gedenksteen staat in het midden van het 
kerkhof. Hij staat hier ter nagedachtenis  aan Cornelius 
Luykx, de eerste pastoor van Oosteind ( 1852-1892 ) 
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K 40 In 1985 ontvingen Jozef Bossers en Frans Trommelen uit handen van pastoor  De Bie ieder een 
horloge als blijk van waardering. Zij waren vele jaren acoliet. 
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K 42  Hier wordt een deel van de tramrails in de Provinciale weg vernieuwd. 
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K 43  Café De Beurs, Provincialeweg 85. Op deze foto uit 1918 staat boven de deur een bord met de 
vermelding Tramstation. 
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K 44  Boven dit pand aan de Hogedijk was de sigarenmakerij van Lambertus van Rijen 
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K 45  Over deze loopbrug over de Donge aan de Groenendijk kwam het werkvolk uit  Raamsdonk. 
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K 46   
Het ouderlijk huis van de familie Rams op 
Groenendijk 39. 
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K 47 Een recente foto van de Groenendijkse haven. 
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K 49   
Hier zien we Jantje Bossers , alias Jantje Kaay, 
achter de boerderij op  Provincialeweg 80. 
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P 39 
Naast Provincialeweg 78 het verdwenen straatje 
“Kaaistigt”
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K 50  Dit is de enige T-boerderij in Oosteind, Provincialeweg 51. (fam. C.Loonen). Thans  bewoond door 
familie Visscher . Het gebouw  is inmiddels mooi gerestaureerd. 
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K 51  Op deze foto van de boerderij van de familie H. Oomen aan de Hoogstraat 98 zien we de Vlaamse 
schuur die nu is afgebroken. 
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B 15 Groeten uit Oosteind. Boerderij Provincialeweg 147. De enige ansichtkaart/foto waarop de molen 
met wieken zichtbaar is. De kap en de wieken zijn afgebrand in 1927.
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K 52 Zie hier de restauratie van de Vlaamse schuur aan Provincialeweg 147. Rechts nog gedeeltelijk de 
molen te zien.  
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K 53  In een aantal Oosteindse boerderijen vind je in de 
schouw prachtige tegel tableaus. Het bovenstaande is 
te zien op Provincialeweg 97. 
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K54  Een oude dorsmachine van loonwerker C.Loonen voor de boerderij aan  Provincialeweg 29. 
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K 55  De boerderij Hoogstraat 75. (eigendom van Th.Moerenhout).  Uiterst rechts is nog zichtbaar de 
boerderij op Ekelstraat 8. 
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K 56 / M2  De boerderij  Hoogstraat 73 van de familie J.Oomen.  In 1980/1981 is de boerderij verbouwd  -  
en sindsdien bewoond  -  door fam C.Leltz 
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M 3 De boerderij  Ter Horst 19 van fam. Schoenmakers-Beenakkers. In 1980/1981 is de boerderij 
verbouwd  –  en sindsdien bewoond – door fam. J.van Dongen. Het voorgedeelte werd bewoond door R. 
vd Geijn-Beenakkers 
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M 4  Bomen rooien in 1980.  Boerderij Ter Horst 19 met schuur. 
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M 5 De boerderij Ter Horst 21 – voorheen Provincialeweg 21 - zoals die is getekend aan de hand van 
beschrijvingen  voor de verwoesting tijdens de oorlog.
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M 6 De boerderij Ter Horst 21 van de fam. G.Donkers. De situatie na de nieuwbouw in 1949. Destijds 
genaamd Provincialeweg 21. 
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K 57  Veel boerderijen hadden een bakhuisje. Dit bakhuisje staat bij  Heikantsestraat 43 
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K 58  De dorsmachine van J.Stadhouders aan de Groenstraat. 
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K 59  Het verdwenen steegje tussen Provincialeweg 113 en 117. Het heette het Oude Straatje. Op de 
achtergrond huizen van de Provincialeweg ter hoogte van F.Oomen.
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K 60   
Het bouwen van een hooischelf.   Op de schelf is Keesje 
van Strien; de opsteker is Philippus Quist en op de kar zit  
A Dijkstra. 
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K 61   
Peet en Janus Huyben ontharen een varken 
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K 62  Het inkuilen van gras begin jaren vijftig.  Vlnr: J. Loonen, D. Huyben, C. Huyben , W.v.Rijen , 
J.v.Bree  , ?? en P.v.Bree 



79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 63  Het binnenhalen van de graanoogst bij de fam Quist. 
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K 64  Een foto uit het begin van de jaren vijftig van de Boerinnenbond afd. Oosteind. 
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K 65  Een nostalgisch beeld van het melken met de hand door Jos de Wit en Jos Huyben ( rechts ) 
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K 66 Zelatricen, nonnen die geld ophaalden voor de kindsheid in 1933. 
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K 67 Kapelaan Raaijmakers die erg veel voor de parochie heeft gedaan. 
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K 68 Vereniging De Jonge Werkman (met Kapelaan van Kuijk) achter het Oostquartier. 
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K 69  R.K.Toneelvereniging bestaat 12 ½ jaar. Ze staan hier voor Cafe De Goede Verwachting. 
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B 1  Janus Caron met mallejan. De foto is in 1950 genomen tegenover het gemeentehuis in Dongen. 
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B 2 Foto uit 1960 , genomen in Made. Transport van bomen met vrachtwagen van J. Caron. Vlnr: Janus 
Caron – Paul Lensvelt en Ad Caron. 
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B 3 Jan Caron aan het trainen op de sulky met zijn drafpaard Karel-Bond-W. 
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B 4 Deze foto is waarschijnlijk gemaakt vanwege de bedevaart naar Hakendover. 
We zien hier bewoners van de Groenstraat/Groenendijk Vlnr: C.v.Hoek – Koosje v/d Veeken – Jan de 
Leeuw – Piet v. Strien – G. Stadhouders 
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B 6 Het pand Hoogstraat 65. Links zien we Drika Laming en rechts staat Keeke Buyks. 
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B 9 De woning op Hoogstraat 65 voor de verbouwing aan het begin van de 70-tiger jaren. Voor het huis 
de kinderen Laming. 
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B 8 Het huis op Hoogstraat 65 wordt voorzien van een nieuw rieten dak door T. Duffhues met zijn 
zonen. 
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B 22 Boerderij  Heistraat 3. Laatste bewoners H. vd Heijkant (Drik) en J.Huijben (koosje). Dit pand is in 
1978 afgebroken. Daarna een nieuw huis gebouwd. Nieuwe bewoners C.Huijben-de Jong
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GCl. 1 Foto genomen vanuit de wei bij fam Claassen, Provincialeweg 134. Links silhouet van de molen en 
de schoorsteen van de melkfabriek.  
 



95 

 
 
 
G. Cl. 2 Bij fam.Claassen. Druk aan het werk met het graan. 



96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G.Cl.3 25 jarig huwelijk Louis Claassen en Marie Claassen-Vlaminkx met kinderen. Boven v.l.n.r. 
Jeanne, Jan, Jo, Ad, Toon, Nell, Kees en Ria. Onder v.l.n.r. Govert, Corrie, Goverdine, Opa Claassen, 
Louis, Oma Claassen, Piet, Wies en Jozef. 
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B 16 
Foto Heistraat/Ekelstraat destijds nog 
niet geasfalteerd. Eind 60-jaren.  
Rechts boerderij van fam. Peet de Hoon, 
thans bewoond door fam. A.Raats 
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K 71 Een foto uit 1933. 
Voor dit huis aan Groenendijk 8 zien we vlnr Janus Jespers Sr – Jan Jespers – Gonda Jespers v/d 
Heijkant – Dien Jespers ( Wijgerde ) – Riet Jespers ( van Onzenoort ) – Janus Jespers Jr. 
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K 72 Zo zag de Groenendijk er in 1966 uit. Voor huisnummer 8 zien we hier naast de hond Ad Jespers en 
Alda Jespers ( Joosen ) De jongen die ernaast loopt is onbekend. 
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K 73  Op het schoolplein aan de achterzijde van het patronaatsgebouw staat hier de kapelaan met een 
groep jongens van de Jonge Wacht. De foto dateert uit 1939.  
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M 1 Het onderhouden van de Dongedijk omstreeks 1920/1925  door o.a. Jan van Dongen (midden), zijnde 
opa van Martha Leltz. 
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M 7 Zittend Tonia Vissers - echtgenote van Jan van 
Dongen - (oma van Martha Leltz) en staand Wout 
Vissers 
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G 1-12  Het klein-sanatorium met de Gezusters Vissers en Klaas Vissers  
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M 8 v.l.n.r. Tonia van Dongen-Vissers, Cor Vissers,  Wally Michielse-Peters, Wout Vissers en Tonny van 
Süoss-Dongen (dochter van Tonia) met z’n allen aan het koken tijdens bruiloften en partijen o.l.v. Tonia 
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M 10  Louis Michielse met echtgenote Pietje  Vissers en de 4 oudste kinderen in het klein-sanatorium 
bij de tantes Vissers 



106 

 
M 9 25 jarig huwelijk Louis en Pietje Michielse-Vissers  met kinderen boven v.l.n.r. Nico, Corry, Riet, 
Tonny, Nelly en Kees. Onder v.l.n.r. Jan, Riek, Walther, Adje en Louis.
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M 11 25 jarig huwelijk van Jan en Cor Vissers-Oomens met hun 3 kinderen Anton, Wim en Nico  met 
echtgenotes  en naaste familie Vissers o.a. Cor Vissers en Wout Vissers beiden linksboven. En 2e rij 
rechts Louis Vissers en echtgenote (Francisca van Gils) genaamd Zus. 
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L 1  V.l.n.r. Gerrie van Gorp, Rie van Gool en Ludo 
Louwet. 
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L2  Marie Louwet samen met Ludo met op de achtergrond de looierij van Van Gorp.  
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L3  Janus van Gool en Rie van Gool met Ludo en de molen van Van Gorp op de achtergrond. 
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L 4 Gouden bruispaar Ludovicus Louwet en Maria Sebille 
van der Rijken op 9 november 1949 
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G 1-6 Huis van fam. Leemans, Provincialeweg. Voorheen van fam.Broeders. 
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G 1-7  Het fietsenwinkeltje en werkplaats van Drik Siemons, Provincialeweg 
 



114 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G 1-16  Winkel van Strien-van Rijen voorheen van Bertus van Rijen 
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G 1 – 18  Watersnood, Hogedijk - huis van Bart van Strien  
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G 1 -31 Watersnood op de Hoge Dijk, Koos Jolie, Harrie Akkermans, Piet Kemmeren, mevr. Weterings-
Brenders, Piet Weterings, Louis Jolie, Cor Jolie, Mientje Jolie, Jaan Buiks, Martin Buiks en Nellie Jolie 
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G 1-55  Toon en Wim van Rijen 
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G 1-35 Vier generaties van Rijn, Johannes 82, 
Antonius 54, Johannes 29 en Antonius 8 jaar. 
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G 1 – 28 Versierde wagen met de bevrijding 
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G 0 – 3 Kees van Strien op jonge leeftijd aan het melken in de wei. 
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G 0 – 8  Kees van Strien aangekleed voor de 
kindsheidoptocht
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G 0 – 7  Kees van Strien met tractor thuis bij de boerderij aan Groenendijk 
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G 0 – 9  Groenendijk huis van Antoon Meester met op de voorgrond de Donge, waardoor de boten 
getrokken werden naar de haven. Op de achtergrond de haven en de boerderij van Piet van Strien 
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G 0 – 4  Kees van Strien met landbouwwerktuig aan het werk 



125 

 
 
 
 
G 0 -2 Kees van Strien heeft de koeien gemolken en rijdt met de melkbussen vol melk terug naar huis 



126 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G 3 – 2  Feestcomité van gouden bruiloft Popeliers. V.l.n.r. Jan v. Strien, Jos v. Strien, Dingeman Rams, 
Drik Siemons, Peet v Moergestel, Henny de Kort, Toon Haarbosch, Gerrit Klijs, Henk v Nunen, Toon 
Akkermans en Toon v Rijen.
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G 3 – 26 Spelen en zwemmen in de rul naast de woning van fam. vd Pol 
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G 0 – 1  50 jarig Huwelijk van Piet en Marie van Strien-van Dongen in het jaar 1993. De koets feestelijk 
versierd.
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G 1 – 58 Janus Caron vervoerde met de ezel - ( als die wilde lopen ) - de giertank. Op de achtergrond de 
woning van  Bart van Strien  
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G 1 – 11  Winkel  De Schuur op het Hoekske 1925. Op de voorgrond Dorus Vissers 
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G 1 – 10  Luchtfoto woningen fam. Vissers en fam. Stoop en de oude garage van Kees Bertens 
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G 1 – 41  Fam. Klaas Verbunt 
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P 11  Klassenfoto klas 6 uit 1951 met o.a. Gitty Fijneman, P. v. Genk, Corrie Janssen, Lia v. Dongen, Toos 
v/d Veeken, Dimphy v. Ginneken, Zuster Marie Francesco, Nellie Vissers, Nellie Fijneman, Riet Bossers, 
Wil Verbunt, Ella Lodewijks, Nel v. Dongen, …Leijten, Willemien de Bekker, Joke Blijlevens, Stanny 
Emmen, Corrie v. Strien, Ria Maas. 
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P 18  Sneeuwballen gooien in de jaren ’50 op de hoek van de Griendsteeg en de Prov. Weg met o.a. 
Tonnie Verkooyen, Nel van Dongen, Christiaan Emmen, Johan Berger, Rina Emmen, Tonnie de Bont en 
Cor van Dongen. 
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P 19  Tommie v. Dongen op de 
melkwagen van Pa Thom van Dongen. 
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P 20  Op weg naar de kermis op Oosteind, kort na 
de oorlog met Cor, Riet, Kees en Nel van Dongen. 
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P 21  Twee teilen vol met vis, gevangen in de polders 
bij Oosteind. (vlnr. Nel v. Dongen, Thom v. Dongen, 
Willem de Bont en Janus Emmen) 
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P 22  Anna v. Dongen-Kamp op de Provincialeweg. 
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P 31  Borstlappenveer tussen Oosteind en Raamsdonk
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P 32 Links het omloopspoor. Een zojuist bij de fabriek aangekomen trein met bieten wordt gelost.
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P 34 Boerderij Groenendijk 53 (huidige bewoners fam. Harrie Loonen) 
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P 35  In oorlogstijd werd het Borstlappenveer vervangen door een loopbrug.
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P 36  Groenendijk 53 binnenshuis. Links Mano Scheuer (opzichter Heidemij)
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P 37  Boerderij Groenendijk 53 in oorlogsjaren met in het midden Mano Scheuer . 
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P 38  Werkverschaffing bij de Donge in de jaren dertig.
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TM 3  Johannes van Vessem en Antonia van Vessem-Quirijnen (zijnde opa en oma van André Maas) met 
de kinderen o.a. Pater Jan van Vessem en Zuster Andrea van Vessem
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TM 5  Het huis Provincialeweg ..mooi versierd vanwege de 50 jarige bruiloft van de echtelieden B.van 
Strien
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TM 8 De gehele familie bij elkaar want Anton Siemons is terug uit India.
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TM 15 Truus Maas klimt op een stoel om de radio aan te 
zetten.
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K 41  In Oosteind werd jarenlang een jaarmarkt gehouden.  We zien hier T./F. Duffhues  in 1985 een 
demonstratie van het rietdekken geven. Rechts Jos Dekkers thans wonende in  Denemarken. 
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B 20  Paardenhoefstal bij het pand Provincialeweg 107 
(F.Mol) 
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Dit boekje is mede mogelijk gemaakt door de subsidie verleend door Stichting 
Parkfeest. 
 


